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Zondag 4 mei – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

 
 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Paul van Dam 
lector   Jeanine van de Steenhoven 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Maartje van de Weide 
koster  Anne Idzinga 
    
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. KIA: Noodhulp Soedan 
2. Wijkkas 
3. Toekomst van de kerk 
 
 

☺ Nevendienst   
☺ Crèche       

 
 
Bij de dienst 
Dienst op zondag 4 mei – Thema: Moed 
Op zondag 4 mei komen we samen voor een dienst van herdenking en hoop. 
We lezen het verhaal van Mozes en de vrouwen die hem, na zijn geboorte, met 
moed beschermden. Maar ook van de vrienden die met een verlamde bij Jezus 
komen én we horen nog een verhaal uit de oorlog.  
In deze dienst denken we ook aan hen die hun leven gaven in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Bijzonder is dat we dat doen in de kerk waar Leendert Keesmaat lid van was — 
één van de 18 mensen die op de Waalsdorpervlakte is gefusilleerd. 
Zijn naam herinnert ons eraan dat moed soms het hoogste vraagt. 
Leeft moed misschien ook in de keuzes die wij vandaag maken? 
Waar hebben wij moed voor nodig? En durven we God daarin ons nabij te laten 
komen? 
ds. Paul van Dam 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
 

Inleidend orgelspel Fantasia in d , J. Krieger (1651-1735) 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

Stil gebed 
Intochtslied:   Psalm 107: 1, 2 en 3   
Bemoediging en groet  
Lied:    Psalm 107: 4 
 

Gebed om ontferming 
Woord van genade 
Woorden van Leven 
Zingen:   Lied 708: 6 
 

   - De gemeente gaat zitten – 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de bijbel 
 

1e Lezing:    Exodus 2: 1-10  
Zingen:   Lied 738 
 
2e Lezing:     Marcus 2: 1-12  
Zingen:    Lied 863: 3 en 4  
 

Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:   Iona 40 (hemelhoog 386) 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 43: 1 en 4 
Zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
 
 



 
Collectedoel diaconie 4 mei: KIA Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan 
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden 
mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht 
geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt 
Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en 
buurlanden Zuid Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen 
landbouwmaterialen, zodat ze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en 
wasmiddel. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die 
hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. 
Helaas is het geweld afgelopen tijd weer erg toegenomen.  
Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app 
of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 
en 4 mei 2025 
Namens de diakenen Tini Roos 
 
Aan alle oudere leden van de Wilhelminakerk 
Het doet ons genoegen u uit te nodigen (met uw eventuele partner) voor een 
heerlijke, gezellige lunchbijeenkomst op woensdag 21 mei a.s. van 11.30 uur tot 
14.30 uur in het Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, 3312 AV in Dordrecht. 
In verband met de  reservering en de organisatie hiervan willen we graag weten of 
we op uw komst mogen rekenen. U kunt zich vanaf nu aanmelden bij de 
medewerkers van het Ouderenpastoraat. Graag vóór 15 mei 2025. 
Dat kan via het contactformulier op de website. 
Mocht u een vervoersprobleem hebben?  Maak dat kenbaar tijdens uw telefoontje of 
vermeld het in uw emailbericht. Wij proberen daar een passende oplossing voor te 
vinden. 
U wordt van harte uitgenodigd, we hopen op een groot gezelschap! 
Mocht u zich al aangemeld hebben, dan is het niet nodig om dit nogmaals te 
doen. 
Hartelijke groet, 
Margriet, Mieke en Hanneke 
 
Als nieuw….lev/zen in het licht van Gods koninkrijk, waar…..vrede en 
gerechtigheid heersen. 
In het kader van dit thema, en aansluitend bij de viering van 80 jaar bevrijding, leek 
het ons gepast een boek te kiezen, waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol 
speelt. De keuze is gevallen op: “De Aanslag” van Harry Mulisch, een boek uit 1982, 
dat we gerust een klassieker mogen noemen. 
Fijn dat Kees Buist het met mij wil voorbereiden, want zowel vrede als gerechtigheid 
zijn best ingewikkeld als je erover na gaat denken. 
Als je het boek gelezen hebt, voel je welkom om mee te komen praten! 
Graag wel even laten weten of je komt, bij 
Hanneke Kroonen-van der Ven  
Datum: donderdag, 22 mei   Tijd: 19.45u 
Plaats: bij Willemien en Martin de Mol 
 



Bij de dienst van de Petruskapelgemeente in De Merwelanden    
Voorganger is ds. Riet Boogaard 
 
 

 

Waardebonnen voedselbank. 
De Voedselbank is een actie gestart. De diaconie heeft bonnen gekregen die recht 
geven op 4 weken gratis boodschappen bij de Voedselbank. 
Weet u iemand die met zo'n bon geholpen zou kunnen worden, laat het één van de 
diakenen weten. 
De diakenen  
 

Voedselbank  
In de maand mei is het inzamelen van de volgende artikelen: Koffie, thee en suiker. 
 

Kerkelijke agenda 
za 10 mei 19.30 uur Wilhelminakerk     Wilcome 
zo 11 mei  10.00 uur Wilhelminakerk –  ds. Evelien Plaisier  
  

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

 
WE NOEMEN VIER MEI DE NAMEN 
Het is al vijftien jaar een traditie dat op de bijeenkomst op de avond van de vierde 
mei - in het uur voor de twee minuten stilte - namen worden genoemd op een 
bezinningsbijeenkomst. Vijf van de negen namen, die zullen klinken, hebben een 
direct of indirecte link met de historie van de Wilhelminakerk in de oorlog.  
Leendert Keesmaat en Lenie Dicke hoorden bij familie verbonden met de Wil. 
Jeanne Berkelaar werkte  mee in de (gereformeerde) verzetsgroep uit de Wil van 
Beinema. Ook politieman Gijs van Bemmelen had met de Beinemagroep een 
verbinding. Rabbijn Katan zorgde ervoor dat belangrijke bezittingen van zijn 
gemeente veilig werden gesteld via de gereformeerde predikant ds. W.W. 
Meijen.  De dominee werd nog gearresteerd voor zijn medewerking. 
Een traditie op de bijeenkomst - waaraan ook ds. Evelien Plaisier zal meewerken - is 
dat een lid van de gemeenteraad wordt gevraagd de namen te noemen. Ditmaal 
draagt Franciske van Vugt - Roose, fractievoorzitter CDA,  de namen voor in de 
Kruiskerk aan de Vrieseweg.  Op begraafplaats Essenhof zijn de negen namen ook 
terug te vinden. Acht paden zijn officieel verbonden met de negen namen.  De 
gemeente heeft bewust gekozen voor de rode draad, dat alle paden nu met een 
persoonlijke verhaal vertellen om de tweede wereldoorlog en Dordrecht dichterbij te 
brengen.. 
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WE NOEMEN DE NAMEN.... 
Van Dordtenaren die ons bepalen bij de jaren waarin het recht van de sterkste het 
leven bepaalde.  
Acht paden hebben in de afgelopen twee jaar op begraafplaats Essenhof een 
officiële straatnaam gekregen, bedoeld om persoonlijke verhalen over opoffering, 
strijd en lijden niet te vergeten.  
Barend Josua Katan  (1905-1943) 
Rabbijn Katan was maatschappelijk breed betrokken bij zijn stad Dordt. Hij gaf les 
aan het Johan de Wittgymnasium.  Katan werd in november 1942 weggevoerd. Hij 
werd vermoord op 30 april 1943 in het concentratiekamp Auschwitz.  Vanaf zijn pad 
is er zicht op de Joodse begraafplaats. Het noemen van zijn naam heeft een grote 
betekenis in het Joodse geloof: Zo lang iemand nog over je spreekt, aan je denkt en 
je naam noemt, zo lang ben je niet echt dood."  
Gijs van Bemmelen  (1899 - 1944) 
De politieman/verzetsstrijder Gijs van Bemmelen, was actief betrokken bij de RK 
Antoniuskerk. Hij werkte samen met Beinema, die het gereformeerde verzet rond de 
Wilhelminakerk leiding gaf. Op 22 oktober 1943 werd Gijs opgepakt in zijn politiepost 
aan de Diepenbrockweg in Krispijn. Twee collega’s die het dienstrooster kenden, 
arresteerden hem. Van Bemmelen overleed als dwangarbeider op 20 juli 1944 in het 
Nacht- und Nebelkamp Natzweiler in de Elzas.   
Jeanne Berkelaar (1919-2007) 
Jeanne Berkelaar (1919-2007) was actief in het Dordtse verzet. In Dordrecht had 
Jeanne  tijdens haar schooltijd contacten opgebouwd Lenie Dicke. Vanwege haar 
verpleegstersuniform kon Jeanne Berkelaar ook landelijk werken. Kort nadat de 
voorman van het verzet Beinema werd opgepakt, werd zijzelf in het najaar van ’44 
verraden en opgepakt. Ze behoort tot de  vrouwen in het verzet, die hun werk als 
koerierster deden. Lange tijd is dat gevaarlijke werk als ondergeschikt gezien. Het 
tegendeel is waar. Bij een expositie in het museum 1940-1945 is aandacht voor het 
werk van Jeanne.  
Mr. Emanuel Hamburger (1901-1945) 
Hamburger was een strijdbare geschiedenisleraar aan de HBS aan het Oranjepark. 
Hij was als volbloed socialist politiek actief binnen het SDAP-verzet. Landelijke 
vergaderingen werden gehouden in een huis aan de Singel. Hamburger was joods 
en daar kwam hij openlijk voor uit door er lezingen over te geven. Al ver voor de 
oorlog signaleerde hij dat in Duitsland het antisemitisme steeds meer ruimte kreeg 
doordat misstanden in de schoenen van Joden werden geschoven. Hamburger 
weigerde de Jodenster te dragen. Een leerling verraadde hem, waarna hij in februari 
1945 werd doodgeschoten bij Heinenoord.  
Lenie Dicke  (1922-2000) 
Koerierster Lenie Dicke, die ook tot de Beinema-groep behoorde, overleefde de 
Tweede Wereldoorlog. Begin januari 1945 werd Lenie opgepakt. Lenie wist veel en 
daarom besloot het verzet haar te bevrijden uit de gevangenis aan de Doelstraat. De 
bezetters waren boos over haar bevrijding. Ze staken het ouderlijk huis aan de 
Prinsenstraat van Lenie in brand en het werd de brandweer verhinderd om te 
blussen. Jarenlang stond Lenie symbool voor de vrouwen in het verzet.  
Diet Kloos Barendregt (1924 - 2015) en Jan Kloos (1919 - 30 januari 1945) 
Diet was een succesvolle leerling aan het Johan de Witt gymnasium. Ze werd 
verliefd op  de bioloog Jan Kloos. De liefde bleek een uitstekende dekmantel om de 
bezetters te misleiden. Ze trouwden op 22 november 1944. Zestien dagen later 



werden zij opgepakt. Jan werd op 30 januari 1945 door de nazi's in Amsterdam 
gefusilleerd. Diet werd een gewaardeerde zangeres met internationale bekendheid. 
Zij overleed op Goede Vrijdag 2015, onder de klanken van het ‘Erbarme Dich’ uit de 
Mattheüspassie.   
Anne Koopman (1911-1944) 
Anne Willem Arie Koopman was leider van de Dordtse verzetsgroep De Waarheid. 
Koopman heeft een belangrijke rol gespeeld in de regio namens het communistisch 
verzet bij het uitroepen van de april/mei stakingen van 1943. Koopman werd 
verraden en op 13 november 1944 doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte. Het 
kostte veel moeite om zijn lichaam te vinden en thuis te brengen. 
Leendert Keesmaat (Dordrecht 1911-Waalsdorpervlakte 13 maart 1941) 
Leraar Leendert Keesmaat was onderdeel van de eerste verzetsgroep: De Geuzen. 
Zijn naam werd te openlijk genoemd: ,,Als je in het verzet wilt, meld je dan bij 
Leendert Keesmaat."  Dat ging niet lang goed, al in 1941 werd de verzetsstrijder 
gepakt. Keesmaat behoort tot de achttien doden uit het gedicht van Jan Campert. Zij 
werden op 13 maart 1941 doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte.  De 
gereformeerde Keesmaat had psalm 43 op zijn lippen, de psalm die we zojuist 
gezongen hebben en zoals deze bij veel herdenkingen te horen is. Hij kreeg een 
eregraf op het ereveld van de Essenhof.   
 
Deze negen namen dragen wij mee als we straks om 20.00 uur de dodenherdenking 
meemaken. Vrede kent een prijs! 
 

Maandag 5 mei 2025: 
80 jaar Vrijheid - Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk 
Op bevrijdingsdag is er in de Grote Kerk een concert met verhalen. De muziek 
tijdens dit concert is zeer gevarieerd. Van filmmuziek tot opera, van Bach tot 
Jenkins, en nog een stapje verder buiten onze grenzen. 
Ilse van Donkelaar van Stichting Voorlezen zal verhalen vertellen van vrijheid. 
Idelette Otten, de dominee van de Grote Kerk, spreekt uit waar we onze inspiratie 
kunnen zoeken. Peter van der Velden, burgemeester van Dordrecht, opent het 
concert. Koor en orkest worden geleid door Danny Nooteboom, inmiddels een 
vertrouwd gezicht bij de scratch-events van Dordtissimo. De jonge sopraan Aida 
Barberena treedt op met enkele prachtige solostukken. 
Het concert is gratis toegankelijk. De aanvangstijd is 18.30 uur. 
Bij de uitgang is het mogelijk om een vrijwillige donatie te doen om de onkosten te 
dekken. (Suggestie: € 15,=) 
Lees alle informatie ook via dordtissimo.nl. 


